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“Kijk, daar gaat die jongen van Kostas.”

“Vast op weg naar de taverne van Dimitri, heeft er een baantje
als kok.”

“Huhh? Hij kan nog geen tomaat van een paprika
onderscheiden.”

“En die moet daar een Griekse salade gaan maken? Ha.”

1k schuif aan bij een half dozijn mannen op leeftijd en vermoed
dat het gesprek daarover gaat. In werkelijkheid voeren de
grijsaards voor het kafenion een verhitte discussie over de
kwaliteit van de olijven dit jaar. Althans, dat fluistert de jongste
van het stel mij in drie woorden Engels toe. De mannen zitten
op een rij voor hun stamcafé in Liapades. De oude dorpskern
lijkt er in honderd jaar verdraaid weinig veranderd. Elke avond
komen ze hier samen. Het is alledaagse kost

in bergdorpen als deze.

Groen, écht groen

Aan olijfbomen overigens geen gebrek
op Corfu; het eiland telt er maar liefst
vier miljoen. In de 16e eeuw gaven de
Venetianen een premie voor het planten van
deze bomen. Daardoor staan ze allemaal
dicht op elkaar. Zo groeiden bomen niet
dik, maar wel twintig tot dertig meter

hoog. Om te oogsten slaan ze hier niet

met stokken tegen de bomen. De boeren
leggen er eenvoudigweg grote, zwarte
netten onder. En dan maar wachten tot
de olijven vallen. De derde ochtend
van mijn tocht begint meteen al
met zo’n groen geluksmomentje.
Net buiten het aan zee gelegen
Paramona rij ik vrijwel direct

Tip

een feeériek bos binnen. De takken van zo’n honderd stokoude
olijfbomen vertonen zulke grillige vormen dat je verwacht dat ze
elk moment in beweging kunnen komen. Maar het blijft rustig...
én koel. De vele bomen langs de weg zorgen regelmatig voor de
nodige schaduw, heerlijk als de zon zich enthousiast laat zien

en de temperatuur flink doet stijgen. De grootste charme van
het eiland is dan ook het groene landschap. En groen betekent
hier écht groen. Niet hier en daar een verdwaalde struik, maar
een aaneenschakeling van olijffbomen, eiken, platanen, yucca’s,
varens en talrijke cipressen die vanaf de heuvels parmantig de
hemel inprikken. Wilde bermbloemen, oleanders en citroen-
bomen voegen extra kleur toe aan dat overwegend groene palet.

Eenvoudig, maar volmaakt
In zo’n landelijk decor slingert de route deze dag van
west naar oost en weer terug. Via de heuvels van
midden Corfu bereik ik havenplaatsjes als Boukari en
Petriti. Klotsende vissersboten aan de kade en vissers
met verweerde gezichten die hun netten repareren.
Daarachter wat taverna’s waarvan de tafeltjes net niet
in het water vallen. Ik bestel er een Griekse salade,
zoals altijd gecomponeerd met zes bestanddelen:
feta, tomaat, ui, olijf, komkommer en groene paprika.
Heel eenvoudig, maar zo volmaakt. Met brood en
wat tzatziki ga ik gesterkt weer op weg. Opnieuw de
groene heuvels in, naar het westelijke Vitalades en
het azuurblauwe water van Gardeno Beach. Na een
dagje fietsen nodigen de stranden en baaien
immers vaak uit tot heerlijk zwemmen of
bijkomen op een sfeervol terras. Die avond
schotelt Kostas - nee, niet de vader van - mij
een overheerlijke moussaka voor. En toe:
een ouzo van het huis.
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Heilige kussen

Zo trek ik fietsend over het eiland, heuvel

op, heuvel af. Eerst naar het zuiden, dan

weer noordelijk. Naar het Achilleion,

het paleis van de bekende keizerin

Sissi uit Oostenrijk. Naar het meest
gefotografeerde klooster van Corfu: het

witte Vlachérna. En naar de hoofdstad van

het eiland Kerkyra, een fascinerende mix van
Venetiaanse, Franse en Engelse bouwstijlen,
overgoten met een pittig Grieks sausje. Met
water rondom, twee forten, een overheerlijk
stegenlabyrint in de oude vissersbuurt (waar
heel Italiaans de was buiten hangt te drogen),
smeedijzeren balkons en door regen en wind
geteisterd pleisterwerk staat de stad op de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Hier en daar
net genoeg gerestaureerd om tegelijkertijd
mooi en authentiek te zijn. Ik plof er even neer
op de terrassen onder de arcadebogen van het
Listén. Een vleugje Frans hier, want de Rue de
Rivoli in Parijs stond model voor deze arcades.

Daarachter priemt trots de toren omhoog van 1XWAN DELEN’ 2 X FIETSEN
de 16e-eeuwse Agios Spryridonis-kerk. Binnen
sluit ik aan in de schuifelende rij pelgrims die
allemaal de sarcofaag van de heilige Spyridon
willen kussen, de geestelijke die tot zijn dood
in 350 veel wonderen heeft verricht. Maar
ook lang daarna nog; in 1716 zou hij hebben
meegeholpen de Turken van het eiland te
verdrijven.

Pittig omhoog,

ontspannen omlaag

Buiten roept het binnenland weer. Na Liapades
zet ik m’n fiets in de lichtste versnelling. Een
pittige klim volgt als ik de heuvelrug oversteek
die in het noorden over de volle breedte van
het eiland loopt. Boven wacht een café waar
het heerlijk bijkomen is. Daarna is het
ontspannen naar beneden fietsen, terwijl
achter elke bocht zich een nieuw panorama
openbaart op de intens blauwe zee en de
bergen van Albanié. Onderweg stop ik
opnieuw in een dorp waar de dagen in stilte
voorbijglijden. De tand des tijd heeft de huizen
hier en daar behoorlijk aangevreten, maar

dat levert mooie beelden op. Op nummer 78
wurmen de ruwe bakstenen zich door het
loslatend pleister heen. De pastelkleurige
verf op de deur bladdert op de grond en de
buitenlamp hangt bijna letterlijk aan een
zijden draadje. Dat verdient opnieuw een

foto. Schoonheid komt met de jaren, ook hier
op Corfu.

7 Meer-foto’s zien? Ga naar eigenwijzereizen:l/corfu
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Keisagenten Uanielfe en Walde:

GASTCOLUMN

‘Corfu biedt oneindig
veel mogelijkheden!’

“Al zeven jaar wonen we permanent op Corfu.
Eerst opereerden we deels vanaf het Griekse
Zakynthos, in 2010 verhuisden we naar dit
eiland waar we als agent onder meer fiets- en
wandelreizen ontwikkelen. We houden allebei
van fietsen en wandelen en vinden Griekenland
een fantastisch land. Leuk om beide liefdes te
kunnen combineren. Ook onze kinderen Louka
(11) en Stella (7) zijn goed ingeburgerd. Ze gaan
naar de Griekse basisschool en één keer per
week naar een kleine Nederlandse school, waar
ze goed Nederlands leren lezen en schrijven.
Wat ons hier het meeste aantrekt? Lekker buiten
leven, het mooie landschap, de vriendelijke
mensen en het Griekse levensritme: siga siga,
ofwel rustig aan doen. En dat we als gastvrouw
en -heer reizigers kunnen verwelkomen die vaak
een vrolijke, sportieve instelling hebben. Zij
ontdekken Corfu als het meest groene eiland
van Griekenland. Elke vallei is weer anders; het
zuiden vlakker, het noorden meer bergachtig.
Dat levert oneindig veel mogelijkheden op om
heerlijk te fietsen en te wandelen. En vergeet
niet de idyllische strandjes waar je na een
actieve dag lekker kunt ontspannen. Ook cultuur
snuiven? Corfu Stad (Kerkyra) staat op de
werelderfgoedlijst van Unesco. Niet voor niets;
je vindt er een doolhof aan historische straatjes,
twee forten en diverse musea. Ook na ruim

zeven jaar ontdekken we dagelijks nog nieuwe
plekjes die we graag opnemen in de fiets- en
wandelroutes.

Als reisagent verzorgen we het gehele verblijf
op het eiland. Van de transfers van en naar

de luchthaven en de hotelreserveringen tot

het bagagevervoer en het fietsonderhoud in
onze eigen werkplaats. En uiteraard staan we
paraat als gasten hulp nodig hebben. Vooral
omdat Grieks een lastige taal is en het een vak
apart is om met Grieken duidelijke afspraken

te maken, is het zeer handig een reisagent ter
plekke te hebben. Of we nog iets leuks hebben
meegemaakt? Genoeg, zoals dat vergeten
gouden horloge dat we in een fietstas vonden.
Reizigers die een week later kwamen, namen
het mee terug en brachten het bij de eigenaar.
Ze woonden toevallig in de buurt en gingen zo
bij elkaar op de koffie. Of dat zakje drop dat
tevreden vakantiegangers voor ons achterlieten.
En, o ja, dat superfitte stel van 80 jaar dat
hier nog op de fiets sprong. Geweldig,

zo willen wij ook wel ouder
worden!”

Danielle Dirkse &
Waldo de Bruin
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